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Sterker dan alle goede voornemens
Arie van der Stoep

Een nieuw jaar! Dat bepaalt je erbij, dat in de wereld om ons heen niets zeker is. En dat het

nieuwe jaar een vraagteken is. Maar ook dat God je punt van vastheid, van zekerheid is. Dat we

mogen leven onder de enorme zegen ven het kennen van Hem en het zijn van zijn eigendom. En

nog meer.

Een paar weken geleden lazen we hier het artikel over één van de wortels van ons geloof (*). Daarin

werden we herinnerd aan Petrus. Hoe hij exact de kern ervan uitsprak: U bent de Christus, de Messias,

de Zoon van de levende God! (1) Dat is een erkenning, een belijdenis. Niet zomaar een mooie uitspraak,

maar een woord van kracht.

Elke keer dat je dit bewust uitspreekt, zet je een stap. Een stap met een uitwerking. Allereerst in je eigen

hart, je eigen leven. Maar ook in de geestelijke wereld. Die wereld waarvan we zelf deel uitmaken en

waarin uiteindelijk alle beslissingen vallen. Het heeft daar invloed. Waarom?

Waar je staat in de geestelijke wereld

Omdat we met het uitspreken van deze belijdenis een geestelijke waarheid verkondigen, proclameren.

Zo’n waarheid, Gods waarheid, heeft in die wereld kracht (2). Die betekent een verzwakking van de

krachten van het rijk van de duisternis. Ook al zie je in de zichtbare wereld om je heen de gevolgen

daarvan misschien niet direct, in de geestelijke wereld worden die ondervonden.

Je zegt daarmee namelijk DE waarheid. DE waarheid die over alles regeert. Je laat het scheppende

Woord van God horen, een uitspraak die bewaarheid wordt. Je doet wat een heraut doet: de

heerlijkheid van de Koning proclameren, aankondigen.

En voor jezelf laat je daarmee zien waar je staat in de geestelijke wereld. Het is een keuze waarmee je

Jezus volgt. Die heeft gevolgen. Daarom zei Jezus tegen Petrus: ‘... op deze Rots, op deze uitspraak

over Mij, zal Ik mijn gemeente bouwen’ (3).

Onder Jezus’ heerschappij

Weliswaar maakt deze uitspraak je nog meer tot een mikpunt van de vijand - de satan en zijn rijk -

maar tegelijkertijd brengt hij je binnen de gelederen van de Overwinnaar. Je staat niet langer alleen

tegenover de negatieve krachten die in de wereld opereren (4).

Daarom zegt Paulus steeds dingen als: Houdt dus stand... (Galaten 5:1), ... om te kunnen standhouden

(Efeziërs 6:11), ... stelt u dan op, ... (Efeziërs 6:14). En door deze allergrootste waarheid uit te spreken, doe je

dat. En doe je nog meer.

Je geeft daarmee richting aan je eigen denken, voelen en willen en stelt die onder Jezus’ heerschappij

(5). Het sterkt je en geeft je een basis voor je houding tegenover mensen en dingen die gebeuren. En

tegenover jezelf. En nog iets.

Bepalend voor je leven



Je verklaart je daarmee één met al die ‘geloofsgetuigen’, die in hun leven eveneens die vijandige

krachten hebben moeten weerstaan (6). En één met de legioenen engelen die, net als wij, Jezus vereren

en God aanbidden.

Zo dit nieuwe jaar tegemoet gaan, maakt je sterker dan alle goede voornemens bij elkaar. Spreek hem

hardop uit, dagelijks, in elke situatie, tot zijn eer, die waarheid, die belijdenis: ‘Jezus is de Christus, de

Messias, de Zoon van de levende God’ (1).

Je zult het merken: het zal bepalend zijn voor je leven. Je leven uit Hem die ons liefheeft en ons uit onze

zonden verlost heeft door zijn bloed ... (7). Het zal je dieper met Hem verbinden.

Uit de Bijbel:

(*) Lees: ‘Die vlam zal in ons blijven branden!’ (LH-103).

(1) Matteüs 16:13-16.

... Hij zei tegen hen: ... wie zeggen jullie, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde ...: U bent de Christus (= de

Gezalfde, de Messias, de Redder - AvdS), de Zoon van de levende God!

(2) Hebreeën 4:12.

Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt

door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en lichaam, ..., en het schift overleggingen en gedachten van het

hart; en geen schepsel is voor Hem verborgen, ...

(3) Matteüs 16:18.

... en op deze petra (= op deze uitspraak over Mij - AvdS) zal Ik mijn gemeente bouwen ...

(4) Efeziërs 6:12.

... wij hebben ... te worstelen tegen ... de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van

deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

(5) Filippenzen 2:13.

... God is het, die ... zowel het willen als het werken in jullie werkt.

(6) Hebreeën 11:33-34, etc..

Die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling van de belofte

verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd ... hebben.

(7) Openbaring 1:5-6.

... Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van

de aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed ... Hem zij de

heerlijkheid ...
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